
Hoi, leuk
dat je er bent!
Vandaag is de Grote Startmaaltijd. 
Dan vieren we het begin van 
Actie Kerkbalans. Weet je wat dat is?

De kerk is er voor iedereen. Jij kent vast 
al veel mensen uit de kerk. Samen kunnen 
we allemaal leuke, goede en belangrijke 
dingen doen. Zoals op zondag naar de 
kerk gaan. Maar ook koffi edrinken, 
knutselen, zingen. De kerk kost wel geld. 
Er is geld nodig voor de mensen die in de 
kerk werken. Maar ook voor eten en drin-
ken. En als er iets stuk gaat, kost het vaak 
geld om het te laten maken.

De kerk doet nog veel meer. 
We helpen arme mensen. Of gaan op 
bezoek bij mensen die zich eenzaam 
voelen. En als je ziek bent, dan kunnen we 
elkaar helpen. Want het is niet leuk om 
ziek te zijn, arm of alleen. Samen kunnen 
we daar wat aan doen, als we elkaar 
helpen. We helpen mensen in de kerk en 
mensen die niet naar de kerk gaan. Bij-
voorbeeld mensen die in de buurt wonen. 

Wil je meer weten over Actie 
Kerkbalans? Vraag het aan je vader of 
moeder of kijk samen op kerkbalans.nl.

Bingo!

Rebus

Met wie eet jij vandaag?

Schrijf 5 namen op 
van mensen die 
vandaag met jou 
aan tafel zitten.

Wat hoort 
bij elkaar?

Samen delen, 
      samen eten

Een lege stoel?
Als je op school komt, hoe weet je dan waar je 

moet zitten? Er staat vast een stoel met jouw 

naam erop, of je hebt een vaste plek in de klas. 

Er is altijd een plekje voor je. Stel je eens voor 

dat alle plekken bezet zijn. Waar moet je dan 

gaan zitten?

Het is een oude joodse gewoonte om bij bepaalde 

gebeurtenissen een extra stoel klaar te zetten. 

Daar gaat niemand op zitten. Die staat er voor de 

Bijbelse profeet Elia. Als hij terugkomt, is het feest. 

De lege stoel vertelt je dus dat er iets moois gaat 

gebeuren. Bijzonder hè? Je kunt zo’n stoel extra 

mooi versieren. En als je gastvrij wilt zijn, kun je 

juist ook een extra stoel klaarzetten voor een gast.

Met wie wil 
jij graag eten? 

?

Waar vier jij 
vandaag de Grote 
Startmaaltijd?

Staat er ook een 
bijzondere of lege 
stoel? 
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Bingo!

Rebus
?

Welkom bij

  De 
Grote 
 Start

  
MA�LTIJD

ken. En als er iets stuk gaat, kost het vaak 

Dit is een bingo zonder cijfers, maar met 
allerlei dingen die je kunt tegenkomen. 
Welke dingen zie jij vandaag bij de 
Grote Startmaaltijd? 

Verbind de cijfers met elkaar. Wat zie je? 

De mensen luisteren graag naar de verhalen van Jezus. Op een 
dag kwamen wel meer dan 5.000 mensen naar hem toe voor 
een nieuw verhaal. Aan het einde van dag wilden de leerlingen 
van Jezus de mensen naar huis sturen, omdat ze voor zoveel 
mensen geen eten hadden. Maar Jezus zei: “Geven jullie hen te 
eten”. Toen kwam er één jongetje. Hij droeg een mand met vijf 
broden en twee vissen. Jezus dankte God en brak het brood in 
stukken en gaf die aan de leerlingen om ze aan de mensen uit 
te delen. Ze aten allemaal tot ze genoeg hadden. Er bleven zelfs 
nog 12 manden met brood over. 

 Je leest dit verhaal in de Bijbel. 

Vork Bos bloemen
Een mooie 
glimlach 

Piano

Koksmuts Kinderstoel
Collectezak/

mandje 
Servet

Speelgoed
Iemand

met vlechten
Zonnebril

Bordje
‘Nooduitgang’

Rode 
schoenen

Beker 
drinken

Brievenbus Stropdas
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Weet je voor 
wie die stoel is? 

Rebus
- ban

- art + f i=l+

l=e
+t

Zet hier je oplossing



Geef 
voor
je kerk

Deze kleurplaat is van:


